
 

NIEUWSBRIEF # 3  maart 2016 

Voorjaarsuitje  

Om al lekker in de lente-stemming te 

komen zijn we op 1 maart naar 

Tuincentrum Osdorp gegaan met de 

uitjesbus. Het weer was vreselijk (regen, 

regen, regen) maar dat kon de pret niet 

drukken, temeer omdat jarige Marijke 

mee was en op taart trakteerde! Gezellig 

geluncht en geshopt: met een wagen vol 

mooie plantjes terug. De daaropvolgende 

dag met de aankopen voorjaarsbakjes 

gemaakt. 

plantjes kijken 

 

voorjaarsstukjes maken 

 

Uitjeswensen 

We hebben de wensen voor onze 

maandelijkse uitjes geïnventariseerd en 

dit zijn ze: 

- strand 

- Yada Yada-markt Hembrugterrein 

- Dappermarkt 

- varen 

- Zuiderzeemuseum Enkhuizen 

- Zaanse Schans 

- Safaripark Beekse Bergen 

Dat wordt dus lekker toeren met de bus! 

En natuurlijk willen we ook graag naar 

ARTIS: sparen jullie nog mee met de 

aktiezegels van de Dekamarkt voor gratis 

toegang? Dit kan nog tot 9 april!  

 

Vrijwilligster 

Sinds kort hebben we ook een vrijwilligster, 

Debby van Ingen! Zij meldde zich spontaan 

aan, nadat zij op de donderdagochtendinloop 

was geweest. Debby komt iedere 

donderdagochtend en werpt zich op als 

gezellige gastvrouw die zorgt voor koffie en 

thee en het verdelen van de spullen voor het 

weggeefproject.  

Daarnaast heeft ze ook verstand van vogeltjes 

en heeft ze de nagels van Tweetie en Whoopi  

deskundig geknipt. Dat was wel nodig; hierna  



konden ze met mooie korte nagels weer terug  

op stok! Een veelzijdige meid, die Debby, we 

zijn blij met haar! 

 

Tweetie en Whoopi weer keurig geknipt 

 

Ons kent ons 

In onze vaste rubriek Ons kent Ons deze 

keer:  Margo de Nijs, verzorgende  

niveau 3. 

Er is mij gevraagd om een stukje te 

schrijven over mijzelf voor de Nieuwsbrief. 

Hier komt ie dan. De meesten kennen mij 

al. Voor wie nog niet: 

Ik ben Margo de Nijs,  

38 jaar. Geboren in  

Brabant, waar ik tot  

mijn 18de heb  

gewoond.  

Ik ben toen naar Amsterdam verhuisd.  

Sinds 2,5 jaar woon ik in Wormerveer.  

Ik woon daar samen met mijn man Dennis 

en mijn twee prachtige kinderen: Nikki, 

mijn dochter van 11 jaar en Nino, mijn 

zoon van 10.  

Ik ben gek op dieren en er loopt dan ook 

het een en ander bij ons rond. 

Mijn hobby’s zijn paardrijden, honkbal, 

wandelen en reizen. Mocht je nog meer 

van mij willen weten, vraag ’t gerust. 

 

Uit de werkplaats 

Prachtig moeder-en-zoon project: een 

glas-in-lood raam waar zij enkele weken 

samen aan hebben gewerkt.  Het is het 

eerst glas-in-lood werkstuk van Sander; 

moeder Corrie is met recht trots op hem! 

 

 

Kopij Nieuwsbrief 

Volgende maand o.a. in de Nieuwsbrief 

een verslag van het uitje van maart en 

uiteraard weer Ons kent Ons met…? 

Kopij voor de Nieuwsbrieven kun je 

afgeven bij ons of mailen naar: 

madelon@thuismetzorg.nl. 

 

Blijf actief! 

Madelon 

THUIS met zorg Zaanstreek 


